
 

Verlangen naar eenheid  
Zeker, we denken verschillend, onze kerken en achtergronden verschillen. Maar 
we vinden uiteindelijk onze eenheid in ons geloof in Vader, Zoon en Heilige 
Geest. In mei van dit jaar mochten we in onze ontmoetingsbijeenkomst de 
geloofsbelijdenis van Nicea uitspreken. Deze ontmoeting vormt daarop een 
vervolg. Hier zal Arjan Plaisier (voormalig secretaris van de Protestantse Kerk 
Nederland en auteur) spreken over het verlangen naar eenheid van de kerken.  

Uitnodiging  
We vinden het fijn om ook in Utrecht met kerkleden uit verschillende 
kerken gezamenlijk te spreken over ons geloof en over eenheid in het 
geloof in onze Heer Jezus Christus. We organiseren daarom een 
ontmoetingsavond op 20 november as. In het Stiltecentrum, 
Godebaldkwartier 74 (in Hoog Catharijne*), Utrecht. Ben je er ook bij? 
Meld je dan svp even aan via Info@usrk.nl (dat is fijn voor ons om 
rekening te kunnen houden met het aantal aanwezigen). U bent echter 
ook zonder aanmelding welkom. 
Graag tot ziens, 
Het moderamen USRK 

Programma voor deze USRK-Ontmoeting 
19.00 Ontmoeting met koffie en thee 
19.30  Welkom en korte viering 
20.00 Arjan Plaisier spreekt over het verlangen naar eenheid van kerken 
20.30  Gezamenlijk gesprek over eigen ervaringen  
                 (met koffie en thee daarbij) 
20.50 Afsluiting 

 

 
* Route: Vanaf bus- treinstation: loop via het ‘Bollendak’ naar ingang HC, houd rechts 
aan. U vindt het Stiltecentrum aan de linkerkant tussen ‘P2 en Bakker Bart’.  
Auto: parkeer onder HC P2 – Spoorstraat 17 Utrecht – uitgang Godebaldkwartier 

 
 

UITNODIGING 
USRK Ontmoetingsavond 

20 november 2025: 19.00-21.00 uur 
Stiltecentrum (Hoog Catharijne*) 

Godebaldkwartier 74 Utrecht 
Aanmelding via Info@usrk.nl 

  

‘Juist nu is het gesprek over eenheid 
van groot belang. Dat heeft alles te 
maken met het einde van het Corpus 
Christianum, de dominante christelijke 
cultuur. Binnen zo’n cultuur kun je nog 
denken dat het prima is dat er een 
verdeelde kerk is, waar ieder z’n eigen 
positie en z’n eigen invloed heeft en 
waar je elkaar ook niet zo nodig tegen 
hoeft te komen. Dat is nu voorbij: dát 
is de urgentie. Die urgentie maakt dat 
we niet eens bedaard kunnen gaan 
zitten met een commissie en zeggen: we 
gaan het in alle rust nog eens een 
keertje bekijken en we kunnen hier nog 
jaren op voortborduren. Nee, er is een 
call, een roep van de heilige Geest, 
naar de kerk om een getuigende kerk te 
zijn. En dat kan in de wereld van 
vandaag alleen maar een kerk zijn die 
ook verenigd is.’ 

 

Arjan Plaisier 
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